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lang zorgden de meeste mensen ervoor dat

ze thuis waren zodra de avond viel. Want
buiten zag je geen hand voor ogen als de maan
niet scheen. Je kon gemakkelijk verdwalen, in een
sloot lopen of verrast worden door een struik-
rover. Kinderen zorgden dus zelf wel dat ze voor
het donker binnen waren.

v ROEGER was donker echt donker. Eeuwen-

Zelfs in huis was het donker. Mensen hadden
wel kaarsen, maar goede kaarsen waren duur en
slechte kaarsen waren gevaarlijk. Dus ging je op
tijd naar bed. Zeker in de winter, als het koud
was en vroeg donker. De volgende ochtend kon
je nog uitslapen ook. Pas als de zon opkwam was
het licht genoeg om aan het werk te gaan.

Zo’n vierhonderd jaar geleden kregen de eerste
steden lantaarnpalen. De lantaarns brandden op
kaarsvet, olie, walvisvet en later ook gas. Elke
avond moest iemand de lantaarns aansteken en
elke ochtend moest iemand ze weer uitdoen. Dat
was het werk van de lantaarnopsteker. Om bij de
lont te kunnen, klom hij langs een ladder omhoog
of gebruikte hij een lange stok. Zo gingen een voor
een, heel langzaam, de lichten in de straat aan. Dit

was slecht nieuws voor inbrekers en ander geboefte
dat graag in het donker werkt. Maar gewone men-
sen konden nu ook ’s avonds de straat op.

De meeste mensen begonnen hun dag nog steeds
zodra de zon opkwam. Een wekker hadden ze
niet en waarschijnlijk misten ze die ook niet.

De mensen keken naar de stand van de zon om

te zien hoe laat het ongeveer was. Kerkklokken
klonken op elk heel uur. De precieze tijd werd pas
belangrijk toen ze in fabrieken gingen werken,
vanaf de negentiende eeuw. De fabrieken hadden
vaste werktijden. Maar hoe word je wakker in een
tijd dat de wekker nog niet is uitgevonden of nog
veel te duur is voor een eenvoudige arbeider?

Daarvoor hadden ze de porders en porsters. Ze
heetten zo omdat ze hun klanten wakker porden
met hun porstok. De porders stonden vroeg op en
liepen dan een ronde langs hun klanten. Ze had-
den verschillende manieren om de mensen wakker
te maken. Ze tikten met een lange stok tegen het
raam, ze bonkten op de deur of ze bliezen steentjes
met een blaaspijp tegen de ruiten. Van de echt die-
pe slapers kregen ze zelfs de voordeursleutel mee
om hun klant op tijd wakker te schudden.

In het begin van de twintigste eeuw werd de wekker
voor iedereen betaalbaar. De porders werden lang- d \\\
zaam overbodig. Ook de lantaarnopsteker zag je steeds i

minder. Na de uitvinding van de gloeilamp verschenen

overal elektrische lantaarns. Ze konden met een schal

laar allemaal tegelijk worden aangezet. Daar was geen
lantaarnopsteker meer voor nodig.
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MIJN OMA GAAT NAAR DE SUPERMARKT
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DE OMA VAN DE OMA VAN MIJN OMA
GING NAAR DE MARKT

ESTONDEN er maar tijdmachines. Dan
B konden we de oma van onze oma terughalen.

Dat zou wel even wennen zijn, voor haar.
Zeker als ze boodschappen ging doen in een mo-
derne supermarkt. Ik zie haar al aankomen, met

dat rieten mandje aan haar arm.

Eerst is het even zoeken naar de ingang. Bij de
kruidenier was dat een houten deur, met een bel
die rinkelde als je binnenkwam. Nu zijn het twee
glazen schuifdeuren die vanzelf opengaan als je
ervoor staat. Eenmaal bekomen van de schrik
schuifelt de oma van onze oma naar binnen.
‘Goedemorgen!’ zegt ze hartelijk. Er zijn overal
maar ni d reageert. Dapper loopt ze
door. Ze herkent iets wat op een toonbank lijkt.
Erachter ziet ze alleen maar sigaretten en medi-
cijnen. Oma probeert het toch.
‘Goedemorgen juffrouw, ik wou graag een half
pond koffiebonen.’
‘Dan moet u verderop in de winkel zijn. Kijk,
daar kunt u naar binnen.'

]

Langs de winkelwagentjes loopt ze naar het
hekje. Wow, dat gaat ook vanzelf open! Overal
om haar heen ligt groente en fruit. Het lijkt wel

alsof ze op de markt is. Wat zijn de appels groot

en glimmend. En wat een boel vreemde vruchten.

Een beetje griezelend aait ze de haartjes van een
kiwi. Als niemand kijkt grijpt ze naar een paar
sappige rode blokjes meloen. Maar haar vinger
stuit op een plastic dekseltje. Zoiets heeft ze nog
nooit gezien.

Met haar mond open van verbazing slentert ze
verder. Nu pas ziet ze dat andere klanten zelf
de spullen uit de schappen pakken. Mag dat zo
maar? Dat zou haar kruidenier nooit goed vin-
den. Die vroeg je gewoon om de spullen die je
wou. Misschien moest ze dat toch maar eens
proberen. Ze ziet niemand met een wit schort.
‘Wel wat jongens en meisjes met een lichtblauw
jasje.

‘Zeg jongeman, ik wou graag een half pond
koffiebonen,’ zegt ze. Ze boft. De jongen neemt
haar mee naar de koffiegang en wijst haar zelfs
de koffiebonen aan.

‘Mag ik die zomaar zelf pakken?’ vraagt ze.
Maar de jongen is al weg. Onbeleefde vlerk.

Met het pak bonen in haar mandje komt oma
bij de kassa. Ze schrikt zich een hoedje als de

lopende band begint te lopen. Terwijl ze wacht
begint ze een praatje met de meneer voor haar.
‘Heeft u het al gehoord van Annie uit de Molen-
straat?” Maar de man is net aan het betalen met
een kaartje dat piept. Als zij aan de beurt is geeft
oma de kassiére haar winkelboekje. Daar schreef

de kruidenier altijd de bedragen in. Aan het eind
van de maand telde hij ze op en moest ze betalen.
Daarom heeft ze nu geen cent bij zich. Misschien
is het toch maar goed dat er geen tijdmachines
bestaan.



MIJN OPA IS PROJECTLEIDER

DE OPA VAN MIJN OPA WAS SLAGER

DE OPA VAN DE OPA VAN MIJN OPA WAS BOER

EET jij al wat je later wilt worden? De
w meeste kinderen zeggen zoiets als zange-
res of piloot of onderwaterdierenredder.
Ze zeggen nooit projectleider, accountmanager
of consulent. Dat komt waarschijnlijk doordat
ze geen idee hebben wat die beroepen inhouden.
Een projectleider zal wel projecten leiden. Maar
wat voor projecten? Dat kan natuurlijk van al-
les zijn. Gelukkig waren de beroepen vroeger een
stuk duidelijker.
Als je een eeuw geleden aan honderd
vroeg wat hun beroep was, antwoordden meer

dan dertig van hen ‘boer’. Nu zijn nog maar drie
van de honderd mensen boer. Dat komt door-
dat er minder boerderijen nodig zijn om genoeg
vlees, melk en groente te leveren. De oogsten zijn
veel beter dankzij kunstmest. En het werk gaat
makkelijker dankzij slimme landbouwmachines.
Vroeger had een boer misschien vier of vijf koei-
en. Boeren van nu hebben er een paar honderd
in de stal staan. Toch is het minder werk, want
de boer hoeft niet meer te melken. Dat doet de
melkmachine of de melkrobot.

In de loop van de tijd waren dus steeds minder
boeren nodig. Daardoor kond dere men-
sen andere beroepen beginnen. Ze gingen aan

de slag met de producten die van de boerderij
kwamen en maakten kaas van de melk, worst van
het vlees, brood van het graan. En ze bedachten
nieuwe dingen: frambozenvla, frikandellen en
gevulde koeken. Behalve kaasmakers, slagers en
bakkers kwamen er fabrieken om al die nieuwe
dingen te maken. En extra winkels om dat alles
te verkopen. Daardoor verdienden mensen steeds
meer geld en kochten ze steeds meer spullen. En
zo gaat het nog steeds.

Toen je opa jong was, kon hij kiezen uit vijf soor-
ten toetjes ~ nu zijn het er wel honderd. De opa
van de opa van je opa had niet zoveel te kiezen.
Ook niet als het om beroepen ging. Een eeuw
geleden volgden veel mannen hun vader op in
het bedrijf. Een boerenzoon werd meestal zelf
ook boer, en een slagerszoon werd slager. Tegen-
woordig gaan de meeste mensen veel langer naar
school en zijn er veel meer beroepen om uit te
kiezen.

Grote bedrijven hebben allemaal mensen in
dienst die zelf niks meer maken of verkopen.
Maar ze moeten bijvoorbeeld wel nieuwe produc-
ten bedenken. Iets verr ds, zoals biologische
knakworstballetjes van uitgemolken weidekoeien.
Ze willen weten of mensen hier wel op zitten te
wachten. Ze moeten uitzoeken of er wel genoeg
uitgemolken weidekoeien zijn. Een hele groep

mensen zit de hele dag op kantoor, te vergaderen
met collega’s, te bellen met boeren, te mailen
met winkels. En wie leidt dat project in goede
banen? Dat is het werk van de projectleider.



